
Nieuwsbrief Protestantse Gemeente 
Engelen, apri l  en mei 2021  
Na	een	volle	paasperiode,	is	het	nu	even	tijd	voor	
relatieve	rust.	Veel	mensen	hebben	meegewerkt	
aan	de	bijzondere	diensten,	de	
veertigdagenkalender,	de	kerkvlogs	en	natuurlijk	
de	gezellige	ontmoeting	na	de	paasdienst.	Bedankt	
allemaal,	het	is	geweldig	dat	we	steeds	weer	op	
jullie	kunnen	rekenen!	Kerkenraad,	filmploeg,	
webmasters	en	andere	vrijwilligers	hebben	even	
de	tijd	gehad	om	bij	te	komen.		

Heel	even,	want	er	is	goed	nieuws…		

Bij  de diensten 
We	gaan	weer	‘live’	vieren!	Met	alle	maatregelen	die	nodig	zijn,	maar	toch…	
Dat	werd	hoog	tijd.	We	missen	elkaar,	dat	allereerst.	Daarnaast	zijn	we	het	
digitale	gedoe	meer	dan	zat.	Tegelijk	willen	we	niet	vergeten	dat	het	voor	
sommige	mensen	ook	een	uitkomst	is:	wie	niet	in	de	gelegenheid	of	in	staat	
is	om	naar	de	dienst	te	komen,	kan	op	afstand	meeleven.	Daarom	blijven	we	
proberen	om	de	diensten	uit	te	zenden	of	op	YouTube	te	plaatsen	voor	wie	
er	niet	bij	kan	zijn.	Het	zou	wel	fijn	zijn	als	er	mensen	zijn	die	daarbij	willen	
helpen:	de	camera	en	microfoon	klaarzetten	en	zorgen	dat	het	opgenomen	
wordt:	het	is	niet	ingewikkeld,	maar	moet	wel	even	gebeuren.	Peter	Polling	
en	Jenno	Schulp	kunnen	instructies	geven	en	helpen	waar	nodig,	maar	het	
zou	fijn	zijn	als	er	wat	meer	mensen	zijn	die	weten	hoe	het	moet.	Meld	u,	
meld	je	bij	een	van	hen.		

Zondag	2	mei	om	10	uur	gaan	ds	Ruud	Stiemer	en	ds	Marloes	Meijer	voor	in	de	Grote	Kerk	in	Den	
Bosch.	Medewerking	wordt	vanuit	onze	gemeente	verleend	door	Eric	Janse	de	Jonge	en	Chiel	Spaans.	
Deze	dienst	is	live	bij	te	wonen.	Aanmelden	kan	door	contact	op	te	nemen	met	het	kerkelijk	bureau:	
ma,	di,	wo	en	vr	bereikbaar	van	8.45-11.45	uur	(Hanneke	Bosch-Versteeg):	073	6139740,	
kerkelijkbureau@pgdenbosch.nl.	Deze	dienst	is	ook,	zoals	we	inmiddels	gewend	zijn,	te	volgen	via	
kerkdienstgemist.nl.	De	orde	van	dienst	vindt	u	op	de	site	van	de	protestantse	gemeente	Den	Bosch.	

Zondag	9	mei	om	10.30	uur	hopen	we	in	onze	eigen	
Oude	Lambertus	ds	Maarten	Wisse	te	kunnen	
begroeten.	Hij	is	hoogleraar	aan	de	Protestants	
Theologische	Universiteit	en	sinds	kort	ook	benoemd	
tot	rector	aldaar.		

U	kunt	zich	voor	deze	dienst	aanmelden	via	
aanmelding@kerk-engelen.nl.	We	hanteren	zolang	de	
crisis	duurt	een	1,5	meter-beleid,	mondkapje	tijdens	

in-	en	uitloop	en	een	maximum	aantal	mensen	in	de	kerk.	We	zullen	daags	daarvoor	uw	aanmelding	
bevestigen.		

Donderdag	13	mei	kunt	u	tussen	8.30	en	10	uur	dauwtrappen,	wandelend	of	op	de	fiets	(zie	hierna).	
Onderweg	krijgt	u	vragen	en	opdrachten	die	je	iets	laten	beleven	van	Hemelvaart.	



Zondag	16	mei	wordt	een	bijzondere	dienst.	In	deze	dienst	nemen	we	afscheid	van	3	ambtsdragers:	
Mario	van	der	Grient,	Carina	Harms	en	Kees	Wiechers.	We	bevestigen	Imre	van	Deutekom	in	het	
ambt	van	ouderling-kerkrentmeester.	Arno	Vijverberg	legt	een	belofte	van	geheimhouding	af	voor	
zijn	taak	als	adviseur	van	de	kerkrentmeesters.	Voorganger	is	ds	Marloes	Meijer.	

Zondag	23	mei	is	het	Pinksteren.	Traditiegetrouw	vieren	we	dit	in	
samenwerking	met	andere	kerken	en	Jazz	in	Duketown	in	de	Grote	Kerk	in	
Den	Bosch.	Het	is	afhankelijk	van	de	maatregelen	of	deze	dienst	geheel	
digitaal	is,	of	dat	er	wellicht	ook	livebezoek	mogelijk	is.	U	hoort	het	tegen	
die	tijd	van	ons!		

Elke	woensdag	van	13.30	tot	15.00	uur	is	ons	kerkgebouw	open	voor	wie	
op	zoek	is	naar	stilte	of	een	praatje.	Weet	je	welkom.	De	gastheer	of	–	vrouw	zorgt	dat	er	voldoende	
onderlinge	afstand	wordt	gehouden.	Een	mondkapje	is	verplicht	bij	het	verplaatsen.	

Uit de kerkenraad 
Het	was	goed	om	elkaar	te	spreken	tijdens	de	online	gemeenteavond.	We	hebben	de	aanwezigen	
wat	bijgepraat	en	na	afloop	nog	met	wat	mensen	die	er	niet	bij	konden	zijn	doorgepraat	over	een	
aantal	onderwerpen.		

Een	van	de	agendapunten	was	de	‘blikrichting	voor	de	toekomst’.	Vanuit	het	verleden	is	er	een	
samenwerking	met	Vlijmen	en	Drunen.	Daarnaast	doen	we	veel	samen	met	Den	Bosch.	De	
eerstgenoemde	samenwerking	is	nooit	in	een	stroomversnelling	terecht	gekomen.	De	tweede	echter	
wel.	Met	de	gemeente	Den	Bosch	en	omliggende	gemeentes	is	in	Coronatijd	prettig	samengewerkt.	
Tijdens	de	online	gemeenteavond	en	de	gesprekken	daarna	bleek	er	een	gedeeld	gevoelen	dat	het	
goed	lijkt	om	wat	minder	energie	in	de	samenwerking	met	Vlijmen	en	Drunen	te	stoppen	en	ons	wat	
meer	te	richten	op	samenwerken	met	Den	Bosch.	Let	op:	samenWERKEN,	dus	(vooralsnog,	op	
middellange	termijn)	niet	samenGAAN	–	die	opmerking	maakten	diverse	mensen:	we	willen	
zelfstandig	blijven	zolang	dat	kan.	Vooralsnog	kan	het,	als	iedereen	zich	in	blijft	zetten.	In	september	
is	er	een	overleg	waarbij	we	met	alle	kleine	gemeentes	rondom	Den	Bosch	(incl	Vlijmen	en	Drunen)	
eens	willen	kijken	wat	we	in	de	toekomst	van	elkaar	verwachten	en	voor	elkaar	kunnen	betekenen.	

Met	Vlijmen	en	Drunen	is	er	een	prettig	overleg	geweest	over	de	toekomst.	We	blijven	samen	doen	
wat	samen	gaat.	Een	goed	voorbeeld	is	de	jaarlijkse	gezamenlijk	Hemelvaartsviering,	waarbij	ook	
anderen	graag	aansluiten.	Een	samenwerking	die	we	volgend	jaar	beëindigen	is	de	samenwerking	
rond	het	kerkblad.	Dit	is	een	(te)	grote	kostenpost	voor	ons.	De	beide	andere	gemeentes	zijn	blij	dat	
we	dit	tijdig	en	open	communiceerden.		

De	komende	tijd	willen	we	over	onze	
communicatie	na	gaan	denken.	Hoe	houden	
we	elkaar	goed	op	de	hoogte	van	wat	er	
speelt?	Heb	je	wat	met	communicatie	en	wil	
je	hierover	meedenken?	Meld	je	bij	Marloes!	

	

Dauwtrappen: Hemel op aarde 
Donderdag	13	mei	is	het	hemelvaart.	Omdat	we	nog	altijd	niet	live	kunnen	vieren,	gaan	we	
dauwtrappen.	En	wel	op	2	manieren:	wandelend	rond	het	Engelermeer	of	fietsend	langs	4	kerken.	



Wandeling	
Vertrek	vanaf	het	paviljoen	van	het	Engelermeer	tussen	8.30	
en	10.30	uur.	De	wandeling	(zie	kaartje)	is	2,7	km.	Uiteraard	
staat	het	een	ieder	vrij	om	langer	te	lopen.	

Zorg	zelf	voor	koffie,	thee	en	evt	wat	lekkers.	Tijdens	de	
wandeling	kun	je	aan	de	slag	met	teksten,	vragen	en		
bezinningsmomenten.	

Om	te	voorkomen	dat	teveel	mensen	tegelijk	op	pad	gaan,	
kun	je	je	aanmelden	via:	

https://calendly.com/hemelvaart-wandeling/hemelvaartswandeling2021?month=2021-05	

of	via	deze	QR-code:	

Iedere	deelnemer	moet	zich	persoonlijk	aanmelden.	Dus	als	je	samen	gaat,	
melden	2	mensen	zich	aan.	

Fietstocht	

Vertrek	vanaf	de	protestantse	kerk	van	Vlijmen,	Drunen,	Den	Bosch	of	Engelen	tussen	8.30	en	10	uur.	

De	fietstocht	(zie	kaartje)	
is	35	km.	Het	staat	u	
uiteraard	vrij	om	een	
kortere	/	langere	/	
mooiere	route	te	fietsen.	
Tijdens	de	fietstocht	kun	je	
aan	de	slag	met	teksten,	
vragen	en	
bezinningsmomenten.	De	
kerken	zijn	open.	Er	zijn	
gastheren	en	-vrouwen	
aanwezig	om	u	te	verwelkomen.	Zij	weten	welke	regels	gehouden	moeten	
worden.	Luister	dus	naar	hun	aanwijzingen.	

Om	te	voorkomen	dat	teveel	mensen	tegelijk	op	pad	gaan,	kun	je	je	aanmelden	
via:	https://calendly.com/kerkengelen/hemelvaart-fietstocht?month=2021-05	
of	via	deze	QR-code:	

Iedere	deelnemer	moet	zich	persoonlijk	aanmelden.	Dus	als	je	samen	gaat,	melden	2	mensen	zich	
aan.	

Bij	slecht	weer	of	aanscherping	van	de	coronaregels	wordt	het	dauwtrappen	afgelast.	

Deze	activiteit	is	georganiseerd	namens	de	protestantse	gemeentes	van	Drunen,	Vlijmen,	Den	Bosch	
en	Engelen	en	de	San	Salvatorgemeenschap	Den	Bosch.		

	

	

	



Vanuit	de	diaconie	

Tijdens	de	renovatie:	

	

	

	

	

	

	

	

Een	stevig	gebouw:	

In	Tanzania	is	men	stevig	aan	de	slag	
gegaan	om	het	gebouw	waar	les	wordt	
gegeven	te	verbeteren.	Ook	zijn	er	extra	
klaslokalen	gekocht,	om	beter	les	te	
kunnen	geven.	Van	het	geld	dat	over	
blijft	koopt	men	schoolbankjes.	Zoals	je	
ziet	vordert	het	werk	gestaag.	Nu	de	
buitenkant	is	aangepakt,	gaat	men	
verder	met	de	binnenkant.	We	worden	
goed	op	de	hoogte	gehouden	van	de	
werkzaamheden.	Leuk,	om	zo	te	zien	wat	
er	gebeurt	met	het	geld	waar	m.n.	de	
jeugd	hard	voor	heeft	gelopen!	

De	collecte	voor	de	maand	mei	is	voor	
Jong	Protestant,	het	jeugdwerk	van	de	
Protestantse	Kerk.	Kinderen	en	jongeren	
horen	erbij,	in	de	kerk.	Daarom	ontwikkelt	
de	kerk	materiaal	om	jeugdwerkers	en	
(andere)	vrijwilligers	te	ondersteunen	om	
de	kerk	een	veilige	plaats	te	laten	zijn,	
waar	hun	aanwezigheid	en	inzet	impact	
hebben.	Uw	bijdrage	is	welkom	op	het	
rekeningnummer	van	Diaconie	
Protestantse	Kerk	Engelen	IBAN	NL23RABO	
0121915158	ovv	Jong	Protestant.	

	

Even	bijpraten…	

Kort	na	Pasen	bracht	Marloes	de	paaskaars	uit	onze	gemeente	
naar	Trudy	en	Pieter	Molenaar.	Deze	was	behoorlijk	ver	
opgebrand,	doordat	hij	brandde	bij	alle	bijzondere	diensten	en	



opnames	die	we	afgelopen	jaar	in	ons	kerkgebouw	hadden.	Trudy	en	Pieter	kregen	deze	kaars	als	
dank	voor	al	hun	werk	voor	onze	gemeente	in	de	afgelopen	jaren	én	als	teken	van	blijvende	
verbondenheid.	We	wensen	beiden	een	goede	tijd	in	hun	nieuwe	huis	en	hopen	ze	nog	eens	te	
mogen	begroeten	in	Engelen.	

Joeke	Wiechers	heeft	een	paar	
feestelijke	dagen	gehad.	Vanwege	
haar	vele	vrijwilligerswerk	is	zij	
gedecoreerd	met	een	koninkrijk	
onderscheiding.	

Op	26	april	kwam	de	burgemeester	
het	lintje	aankondigen.		Op	28	april	
verjaarde	zij	en	op	29	april	zal	de	

onderscheiding	daadwerkelijk	uitgereikt	worden.	Wij	feliciteren	Joeke	van	harte	met	deze	
welverdiende	eer	en	natuurlijk	ook	met	haar	jubileum!	

Ebel	Schmidt	laat	weten	dat	zijn	enkelplaatje	(niet:	enkelbandje	�)	succesvol	is	
verwijderd	door	een	uitstekende	chirurg	in	Egypte.	Hij	heeft	de	eerste	stapjes	‘hard	
gesukkeld’	en	dat	was	erg	fijn,	na	6	maanden.		
Ebel	en	Dineke	reizen	waarschijnlijk	begin	juni	samen	naar	Nederland.	Ebel	doet	dan	
nog	wat	korte	missies	naar	Egypte	tot	eind	september.	1	november	leveren	ze	hun	huis	
in	Engelen	op	aan	een	jong	stel	dat	direct	op	hun	huis	viel.	Net	zoals	zijzelf	dat	21	jaar	
geleden	deden.		

Nu	genieten	ze	een	paar	dagen	in	een	zeer	rustig	en	mooi	Corona-
proof	resort	aan	de	Golf	van	Suez	om	dit	alles	te	vieren	en	bij	te	
tanken	voor	de	eindspurt	in	het	werk	en	het	samen	zijn	in	Egypte.	
Daarna	hopen	beiden	nog	lang	samen	te	blijven,	want	zij	vieren	deze	
weken	hun	44	jarig	huwelijksjubileum.	Van	harte	gefeliciteerd!	

Tino	Pol	is	geopereerd	aan	zijn	rug.	Dat	is	goed	gedaan,	maar	er	wordt	
geduld	van	hem	gevraagd	voor	het	herstel.	We	wensen	hem	dat:	veel	geduld	en	
doorzettingsvermogen!	

Teuny	Smit	is	verhuisd,	net	als	Map	en	Henk	Dietz.	We	wensen	hen	een	goede	gewenning	aan	de	
nieuwe	plek	en	veel	woonplezier	toe.	Dhr	Wouter	Porton	wordt	1	mei	90	jaar.	Bij	de	scriba	kunt	u	
adressen	opvragen	als	u	een	kaartje	wilt	sturen.	

	

Wilt	u	met	zorgvuldigheid	met	deze	adresgegevens	om	gaan	en	niet	aan	derden	doorgeven?	In	de	
nieuwsbrief	op	de	website	zijn	deze	gegevens	verwijderd.	


