
 

 

 

Activiteiten in en om onze Kerk uitgelicht 
Onze Oude Lambertus 

We willen een kerk zijn waar we naar 
elkaar en naar buiten uitstralen dat 
iedereen welkom is, wie je ook bent, of 
hoopt te zijn. Met al je vragen en 
antwoorden, al je vrolijkheid en verdriet. 
We zien ons kerkgebouw de Oude 
Lambertus als een geweldig middel om 
dit mee uit te dragen. We willen open en 
uitnodigend zijn naar de gemeente en 
belangstellenden.  

 

Vindplaats van Hoop, Geloof en Liefde 

We kunnen over 2025 terugkijken op een groot aantal activiteiten. 
Gevarieerde kerkdiensten, muziekuitvoeringen, stilte-uren, 
koffiemorgens 'in de Herberg', de jaarlijkse 4 mei samenkomst, de 
Atelierroute en cursussen kunstgeschiedenis... 
Zeker niet alleen voor 'onze eigen mensen', maar juist ook toegankelijk 
voor iedereen die op zijn of haar manier het eeuwenoude monument wil 
ervaren, op zoek naar een luisterend oor, koffie, muziek, kunst, woorden 
van hoop of juist stilte. 

Vrijwel iedere zondagmorgen is de kerk open; daarnaast op feestdagen 
en de donderdagmiddag de Open Kerk. Maandelijks koffie in de Herberg 
(voor de ouderen). 
Diensten voor jong en oud(er), Kliedervieringen voor de 
basisschoolleerlingen, Muziek op Zondag en regelmatige oecumenische 
vieringen met onze Katholieke dorpsburen.  



Denk bij diensten op feestdagen aan avonddiensten op Witte Donderdag, 
Goede Vrijdag, Night of Light, gevolgd door een vreugdevolle 
ochtenddienst op Paasmorgen. Net als Kerst en Startzondag, vieren we 
dan met aandacht speciaal voor jong en oud(er). Met allemaal 
vrijwilligers en een inspirerende dominee organiseren we dit samen. Na 
7 gloedvolle jaren inzet van ds. Marloes Meijer, zijn we dit jaar op zoek 
naar een nieuwe predikant. 

Onze diaconie - de helpende handen in de samenleving - zet zich in voor 
kinderen en volwassenen die het moeilijk hebben, dichtbij en verder 
weg, concreet en/of financieel, maar altijd met aandacht en een 
rechtstreekse relatie. 

Hieronder laten we je wat beelden van het afgelopen jaar zien. Kom 
vooral ook zelf de sfeer proeven. Raadpleeg de agenda op onze website 
www.kerk-engelen.nl en volg de Socials. Ook voor 2026 geldt weer: van 
harte welkom in de kerk!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.kerk-engelen.nl/


   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



Beleidsdoelen Protestantse Gemeente Engelen 2025 – 2030 
*Eigentijds en van alle tijden*  

1. We willen een open, eigentijdse en daarmee toekomstbestendige kerk en 
gemeente zijn. Daarbij worden we geïnspireerd door de Bijbel en willen 
we geloven en handelen vanuit het woord van God en zijn zoon Jezus en 
geraakt worden door de Geest.  

2. We zijn zichtbaar in het dorp, maatschappelijk betrokken en 
onderzoeken regelmatig nieuwe vormen van ‘kerk zijn’, zowel in ons 
gebouw en tijdens de zondagse samenkomsten als daarbuiten, op 
andere plekken en tijden.  

3. We koesteren onze huidige gemeenteleden en vrienden van de 
gemeente, van jong tot oud. We zorgen voor elkaar en zien naar elkaar 
om. We bieden een veilige kerk en zijn aangesloten bij ‘Wijdekerk’. 
De komende beleidsperiode besteden we extra aandacht aan de mensen 
die - om welke reden dan ook - uit het gezichtsveld van de kerk zijn 
geraakt, maar op zoek zijn naar het woord van God, zingeving en/of 
spiritualiteit.  

4. We geven leiding aan de gemeente door middel van een eigen predikant 
en een actieve kerkenraad waar de diaconie in is vertegenwoordigd. 
Onze predikant is een belangrijke factor bij het inspireren en initiëren 
van de vernieuwing die we willen doormaken om als kerk eigentijds te 
blijven.  

5. De diaconie is het onderdeel binnen onze kerk dat concrete hulp biedt 
aan kwetsbaren in de samenleving, dichtbij en persoonlijk, maar ook 
verder weg en collectief. Bij hulp gaan we uit van gelijkwaardigheid, 
wederkerigheid en behoud van zelfstandigheid.  

6. Onze ambitie is om iedere zondag op dezelfde tijd de kerk open te 
stellen voor toegankelijke, eigentijdse en afwisselende diensten en 
samenkomsten. Om dit voor elke zondag mogelijk te kunnen maken 
worden deze geleid door de eigen predikant en verschillende 
gastpredikanten, gemeenteleden en leken. Erediensten worden 
afgewisseld met andersoortige samenkomsten die passen bij de 
uitgangspunten van onze gemeente.  

7. We zetten de (plaatselijke) oecumenische samenwerking voort. We willen 
kansen en mogelijkheden voor samenwerkingen met gemeentes verder 
verkennen in de regio met daarbij oog voor gemeentes in de regio die 
noodlijdend zijn.  

8. Via eigentijdse en digitale middelen houden we onze leden en 
belangstellenden op de hoogte van wat er speelt in onze gemeente.  

9. We willen met een actieve openstelling en het gastvrij delen van onze 
prachtige monumentale kerk ‘De Oude Lambertus’ promoten. We zien de 
Oude Lambertus als een geweldig middel om uit te stralen dat we open 
en uitnodigend willen zijn naar gemeente en belangstellenden.  

10. We hebben zorg voor het behoud van een gezonde financiële basis. 
 

https://www.wijdekerk.nl/

