Hartelijk bedankt voor uw bijdrage 2014

Door enkele tegenvallers in andere opbrengsten moeten we voor
2014 toch rekening houden met een klein verlies. Gelukkig werden
de kosten niet overschreden. Alle kosten van restauratie en
vernieuwing van de inrichting van de kerk, werden volledig gedekt
door subsidies.

In 2014 werd onze kerk minder gebruikt door de doopsgezinde
gemeente en viel het gebruik door de remonstrantse gemeente
helemaal weg. Hierdoor verminderden de huuropbrengsten. Ook
de renteopbrengsten vielen tegen door de lage rentestand. De
tijdelijke subsidie van PKN, om groei van de gemeente mogelijk te
maken, ging eveneens omlaag. Ook in 2015 zullen we hiermee te
maken hebben. Uw steun hebben we dus blijvend hard nodig om
een groeiend tekort te voorkomen.

Wij hopen dan ook op een gulle bijdrage.

Enige tijd geleden hebben we u erop attent gemaakt dat het
mogelijk is uw bijdrage te verhogen zonder dat u erop achteruit
gaat. Dit kan - als u dit niet al deed - door deze bijdrage te geven
in de vorm van een periodieke gift. Een dergelijk gift aan de kerk
is volledig aftrekbaar voor de belasting. De info hierover hebben
we wederom bijgevoegd. Wij helpen u graag hierbij.

In bijgevoegde brief kunt u aangeven hoeveel u wilt geven,
wanneer en op welke wijze. Verder kunt u aangeven of u gebruik
wilt maken van de periodieke gift aan onze kerk.

Kees Wiechers, voorzitter Kerkrentmeesters
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Engelen 1200 jaar MIJN KERK
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Zo lang geleden kwamen er al mensen wonen op twee

De kerk was er al die jaren bij betrokken, soms meer, so m’i’ii‘fﬁ;‘
minder. Zo is het ook nu. Met ons kerkgebouw staan we als
Protestantse Gemeente midden in het dorp en zijn daardoor
onlosmakelijk verbonden met alles dat er in het dorp gebeurt.
Met dezelfde ruimte, die steeds weer wordt aangepast aan de
eisen van de tijd.

We staan open voor het dorp en nodigen mensen uit om
binnen te komen. Niet alleen met kerkdiensten, ook met
muziek, voor een huwelijk of een afscheid.

Dit jaar willen we die mogelijkheden verbreden: door
meditatie, door bezinning; door met elkaar na te denken over
de vragen van onze tijd. Voor ons blijft de Bijbel
inspiratiebron. Niet als historie, maar midden in het leven
van ons vandaag.

Zo willen we een gemeenschap zijn die met elkaar deelt. Door
te vieren, te leren, te zingen en te bidden. Maar ook door voor
elkaar te zorgen. En voor anderen die wij op onze weg
ontmoeten. Dit jaar hebben we weer ervaren hoe waardevol
dat kan zijn. Hoe verrassend je opeens geraakt kan worden.
En hoe wezenlijk dat is. Dat werk willen we graag
voortzetten. Daarvoor vragen we uw bijdrage. Als de kerk u
wat waard is. ds. Roel Knijff




