
	
  

	
  

Uw	
  bijdrage	
  in	
  2013	
  
Met	
   de	
   opbrengst	
   over	
   2012	
  mogen	
   we	
   tevreden	
   zijn.	
   Alle	
  
gulle	
  gevers	
  hartelijk	
  dank	
  daarvoor!	
  

Omdat	
   het	
   nieuwe	
   dak	
   deels	
   uit	
   eigen	
   middelen	
   werd	
  
voldaan	
  en	
  de	
  subsidie	
  voor	
  onze	
  predikant	
  zal	
  wegvallen,	
  
dreigt	
   er	
   bij	
   gelijkblijvende	
   opbrengst	
   (ca.	
   €	
   31.000)	
   dit	
  
jaar	
  toch	
  een	
  tekort	
  in	
  de	
  begroting	
  van	
  ca.	
  €5.000.	
  

Om	
   de	
   kosten	
   voor	
   2013	
   te	
   dekken	
   vragen	
   wij	
   u	
  
ruimhartig	
  te	
  overwegen	
  welk	
  bedrag	
  u	
  voor	
  de	
  kerk	
  kunt	
  
opbrengen.	
  	
  

In	
  bijgevoegde	
  brief	
  kunt	
  u	
  aangeven	
  hoeveel	
  u	
  wilt	
  geven	
  
en	
   of	
   u	
   dit	
   in	
   één	
   keer	
   of	
   in	
   termijnen	
   overmaakt.	
   Op	
   de	
  
achterzijde	
  kunt	
  u	
  de	
  kerk	
  machtigen.	
  Voor	
  uzelf	
   en	
  voor	
  
onze	
  administratie	
  werkt	
  dit	
  betrouwbaar	
  en	
  efficiënt.	
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Wat	
  de	
  kerk	
  ons	
  waard	
  is	
  	
  

	
  
2012.	
   Een	
   gevarieerd	
   jaar,	
   waarin	
   veel	
   leden	
   en	
   belangstellenden	
  
betrokken	
  zijn	
  en	
  zich	
  hebben	
  ingespannen	
  voor	
  onze	
  kerk,	
  samen	
  
met	
  onze	
  predikant	
  ds.	
  Roel	
  Knijff.	
  
Voor	
   prachtige	
   en	
   inspirerende	
   vieringen,	
   concerten,	
   lezingen,	
  
kinderkringen	
  en	
  seniorenbijeenkomsten.	
  	
  

Maar	
  ook	
  voor	
  ons	
  kerkgebouw	
  
dat	
  al	
  eeuwenlang	
  ruimte	
  biedt	
  
aan	
   mensen	
   die	
   samen	
   hun	
  
geloof	
   willen	
   vieren	
   en	
   gasten	
  
wil	
   ontvangen	
   onder	
   haar	
   dak.	
  
Een	
   leien	
   kap,	
   die	
   in	
   de	
  
afgelopen	
   herfst	
   weer	
   geheel	
  
vernieuwd	
   is	
   om	
   ons	
   en	
   onze	
  
kinderen	
   onderdak	
   te	
   blijven	
  
bieden.	
  	
  

De	
   kerstperiode	
   staat	
   ons	
   nog	
   helder	
   voor	
   ogen:	
   een	
   sfeervol	
  
versierde	
  kerk	
  en	
  ontstoken	
  kaarsenkroon	
  als	
  teken	
  van	
  licht	
  en	
  
warmte,	
   symbolen	
  van	
  God	
  zelf,	
   zoals	
  we	
  konden	
  horen	
   tijdens	
  
de	
  bijzondere	
  lezing	
  in	
  september.	
  	
  

Als	
   eerste	
   was	
   er	
   het	
   fonkelende	
   kinderkerst-­‐feest,	
   waar	
   de	
  
kinderen	
   zelf	
   de	
   hoofdrol	
   spelen	
   in	
   het	
   kerstverhaal.	
   De	
   kerk	
  
was	
   overvol!	
  Wat	
   een	
   kinderen,	
   ouders	
   en	
   grootouders	
   en	
   ook	
  
de	
  buurt	
  volop	
  aanwezig.	
  	
  



	
  

	
  

De	
  Kerstnachtdienst	
  met	
  ds.	
  
Knijff	
   en	
   onze	
   cantorij,	
  
zingend	
   en	
   later	
   met	
  
glühwein	
   op	
   het	
   door	
  
fakkels	
   aangelichte	
   kerk-­‐
plein,	
   als	
   opmaat	
   voor	
   de	
  
kerstochtend,	
  met	
  de	
  ons	
  zo	
  
welbekende	
  ds.	
  Aalbers.	
  

Het	
   eindejaarsconcert	
   van	
   het	
   duo	
  
Ewoud	
   en	
   Mara	
   Mahler-­‐Mikelsone,	
  
rondde	
  de	
  periode	
  muzikaal	
  en	
  stijlvol	
  
af.	
  	
  	
  

Ook	
   de	
   rest	
   van	
   het	
   jaar	
   had	
   veel	
   te	
  
bieden.	
  	
  

De	
  Hemelvaartsdienst	
  bijvoorbeeld,	
   in	
  het	
  open	
  veld	
   langs	
  de	
  Maas,	
  
o.l.v.	
   ds.	
   Knijff	
   en	
   samen	
   met	
   gemeente	
   Drunen	
   en	
   Vlijmen.	
  
Klauterend	
  over	
   een	
  hekje,	
   -­‐voor	
  wie	
   geen	
   langere	
   omweg	
  wilde	
   of	
  
kon	
  maken-­‐,	
  waren	
  we	
  in	
  woord	
  en	
  beeld	
  getuige	
  van	
  het	
  soms	
  tegen	
  
de	
  stroom	
  in	
  moeten	
  varen,	
  om	
  je	
  doel	
  te	
  bereiken.	
  	
  

De	
   interessante	
   lezing	
   over	
   afbeeldingen	
   van	
   God	
   in	
   de	
  
kunstgeschiedenis;	
  de	
  spannende	
  vertolking	
  van	
  de	
  geschiedenis	
  van	
  
Josef,	
   door	
   een	
   professionele	
   verhalenvertelster;	
   maar	
   ook	
   de	
  
'gewone'	
  koffieochtenden	
  in	
  de	
  herberg,	
  zijn	
  zo	
  wat	
  voorbeelden	
  van	
  
gelegenheden	
  om	
  elkaar	
   te	
  ontmoeten	
  en	
   te	
  genieten.	
  Met	
  elkaar	
   te	
  
delen	
  wat	
  de	
  waarde	
  van	
  de	
  kerk	
  kan	
  zijn.	
  Steeds	
  onder	
  hetzelfde	
  dak.	
  
Maar	
   ook	
   onder	
   het	
   dak	
   van	
   de	
   parochie,	
   waar	
   waardevolle	
  
momenten	
   plaatsvonden	
   in	
   het	
   kader	
   van	
   het	
   Leerhuis	
   rond	
  
barmhartigheid.	
  	
  

Onze	
   jeugd	
   laat	
  ook	
  van	
  zich	
  horen	
  en	
  zien.	
  Zo	
  beleggen	
  de	
   jongeren	
  
regelmatig	
   een	
   catecheseavond	
   met	
   onze	
   predikant	
   en	
   bespreken	
  
vragen	
   die	
   hen	
   bezighouden.	
   Soms	
   monden	
   die	
   uit	
   in	
   nadere	
  
gesprekken,	
   waarvan	
   het	
   gesprek	
   met	
   kardinaal	
   Simonis	
   een	
   goed	
  
voorbeeld	
  is.	
  Een	
  verslag	
  ervan	
  hebt	
  u	
  in	
  het	
  kerkblad	
  kunnen	
  lezen.	
  

De	
   kinderkringen	
   komen	
   regelmatig	
   bij	
  
elkaar,	
   altijd	
   rondom	
   voorbereide	
   thema's	
  
uit	
  de	
  Bijbel,	
  om	
  wat	
  te	
  leren,	
  iets	
  te	
  maken	
  
en	
   samen	
   leuk	
   te	
   spelen.	
   Kleurrijke	
  
Palmpasenkruisen,	
  ze	
  waren	
  prachtig,	
  en	
  zo	
  
ook	
  de	
  vrolijk	
  versierde	
  schoenendozen,	
  die	
  
weer	
   goed	
   gevuld	
   zijn	
   voor	
   kinderen	
   in	
  
Afrika.	
  Kerk	
   en	
  diaconie,	
   ook	
   voor	
   en	
  door	
  
kinderen!	
   Een	
   volgende	
   generatie	
   onder	
  
ons	
  dak.	
  	
  

Veel	
  van	
  deze	
  gelegenheden	
  tot	
  samen	
  zijn	
  en	
  -­‐doen	
  vindt	
  u	
  niet	
  alleen	
  
in	
   het	
   kerkblad	
   "Samen",	
   maar	
   ook	
   op	
   www.kerk-­‐engelen.nl,	
   in	
  
verslagjes	
  en	
  foto's.	
  Ook	
  de	
  agenda	
  vindt	
  u	
  er.	
  Als	
  u	
  doorklikt	
  op	
  (in	
  goed	
  
Nederlands)	
   'view	
   calender',	
   dan	
   kunt	
   u	
   alvast	
   vooruitblikken	
   naar	
   de	
  
plannen	
  voor	
  komend	
   jaar.	
  Het	
  begin	
   is	
   er;	
   invulling	
   zal	
   hopelijk	
  weer	
  
met	
  steun	
  van	
  velen	
  van	
  u	
  plaatsvinden.	
  	
  

Graag	
   willen	
   we	
   verder	
   als	
   een	
   vitale	
   geloofsgemeenschap.	
   Naast	
  
inspanningen	
  en	
  betrokkenheid	
  van	
  velen	
  hebben	
  we	
  daarvoor	
  ook	
  uw	
  
financiële	
  steun	
  nodig.	
  	
  

Doe	
  daarom	
  mee	
  aan	
  Actie	
  Kerkbalans!	
  We	
  hopen	
  dat	
  u	
  ook	
  voor	
  2013	
  
van	
  harte	
  wilt	
  bijdragen.	
  Dank	
  alvast!	
  	
  

Namens	
  Commissie	
  Kerkbalans,	
  Carina	
  Harms	
  


